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Blaue Ferne:

"Zit niet

Is BLAUE FERNE van de Oostenrijker Peter
Schreiner een saaie film? Dat is een vraag die
de toeschouwer voor zichzelf moet beant-
woorden: de een zal er een in op Tarkovski
geinspireerd poétisch drama in ontdekken, de
ander zal na tien minuten in slaap vallen. Vast
staat dat Blaue Ferne in elk geval geen mak-
kelijke film is: een noemenswaardig verhaal
ontbreekt, statistische shots lijken eindeloos
te duren en de dialoog is nauwelijks verstaan-
baar. Hoofdpersonen in,deze op korrelig
zwart-wit materiaal gedraaide film zijn een
niet bij naam genoemde jonge en oude man
die beurtelings quasi- diepzinnige teksten
declameren, of eigenlijk meer mompelen. In
beeld zien we spaarzaam Dbelichte close-ups
van de achterkant van een hoofd, een buik of
een gezicht en profil. De ene keer bevinden
we ons aan het strand, de andere keer in een
appartement en dan weer in een café of op een
vuilnisbelt. Terwijl de protagonisten hun
tamelijk onbegrijpelijke visie op het bestaan
geven, horen we op de achtergrond geroeze-
moes van gesprekken en buiten het verkeer
voorbijrazen. Gelukkig bezit regisseur Peter
Schreiner ook enig vermogen tot zelfrelative-
ring. De monologen van zijn personages wor-

den steevast besloten met een ironische oog-
opslag of een veelzeggende glimlach. Prach-
tig is hoe hij de oudere man minutenlang
onbewogen in de camera laat staren. Maar
dan zien we opeens iemand vlak voor de
camera in zijn handen klappen, alsof hij tegen
de hoofdpersoon en de toeschouwer wil zeg-

gen: "Zit niet zo dom voor je uit te staren,
waar zit je met je gedachten!" (JvB)

Do26 21.30 De Unie

Vr 27 13.15 Lumiére 3
Za 28 149.945 Venster 2
vr 3 149.945 Venster 2

Filmfestivals
op Internet

Het Filmfestival is dit jaar vanaf elke plaats op deze planeet te
volgen via het wereldwijde computernetwerk Internet. Van
Nieuw-Zeeland tot aan Alaska en van Antarctica tot aan Sibe-

rié is vierentwintig uur per dag het festivalnieuws te lezen, de



